Een bijzondere handige spellewerkster
’t Was kort na de feesten van 1968, een madammeke op wandel in Kanegem zag Rene Mervilde  zitten in het poortje naast zijn huis in het Oliepotstraatje. Een smal straatje met enkele lage gepleisterde en geschilderde huizekes, genaamd naar de ‘De oliepot’. Een café op de hoek met de Sint-Bavostraat, waar ook lampolie werd verkocht. 
Net zoals tijdens de folklorefeesten was hij druk bezig met manden vlechten en gaf graag een woordje uitleg over zijn oud ambacht. 
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                   Snijden van widauw                                                         Aardappeloogst: één peirdemande = 25 kgr
Ja kijk, de manden die je hier ziet stoan, da zijn peirdemanden en de die gunter zijn ooremanden, gemoakt van widauw. Da zijn wissen van een soorte wilgen en eije in verschillende kleur’n. Moar voor manden lijk of da de boeren gebruik’n es de Belgische roo widauw den besten, tauij en stirk. En waar woont die bijzondere handige spellewerkster die ik hier op de folklorefeesten aan het werk heb  gezien? Rene kneep een paar seconden zijn ogen dicht en zei: “O ja ! 'k Weet ‘t al over wie da je ’t et" knikt hij vriendelijk. ‘t Es Irma De Bel da je moet hen. Kijk, ze weunt gunter op de ploatse in 't eerste huizeke van twist’n ip de rechter kant. Jai’s ze kan zij heel goed spellewerken.

Irma zat voor haar venster te spellewerken en deed teken: ‘kom maar binnen’.
De deur was open en ik stuikte met de deur in huis, een zeer net onderhouden voorplaats.

“Allee, kom binn’n en zet ui... voor wat es’t? … Zo’n tafelmidden spellewerken wilde zeg’n ... wablief … wa zegde … vier stoorkantjes en dat tegen omtrent te Poasen gedoan?  Ho neek mens, geirn genauf, moar da kanne kik niet meer. Ik spellewerke nog wel, moar ip 't gemakske. 
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‘k Wille kik wel ne keer probeer’n voor ui bij ’n vriendine van mij: Krès Schuiters, ze kan zij buitengeweune rap en schone spellewirken, ‘t es een weduwe. Ze weunt gunter voorbij de kirke in een van de nieuwgebouwde huizekes voor bejoarden ip de nieuwe wijk Astenhove, wacht ‘k ga zo verre mee ui mee’.
De weduwe Krès, een hartelijke en welbespraakte vrouw was uiterst vriendeIijk ; het kwam seffens in orde. Kijk, dat es’t porkement voor ui stoorkant, moar … gij moet mij spellewerkgoaren bezorgen, oe eer oe lievre, dat ‘k er algauw kan aan begin’n.

             De topgevel van de vroegere cichoreiast      En bij een ‘potje kaffie’ begon ze te vertellen                          over Kanegem en de ouden tijd:
Ja't, dat es hier nen hele nieuwe wíjk, ip de ploatse woar vroeger de suikerijast van Renterghems, loatre Bulkens, gestoan  heet. Mijn schoonbroere Seriel hee lange tijd ip den ast gewirkt.  Zo ge weet nui woarom da ze der Astenhove van gemoakt hen. Ja we weun wilder hier stijf schone, een grote weunploatse mee un schoon zicht ip de meirs’n van de Neringbeke en bij schoon were zien we tot Aersele kirke en ver in’t ronde.  En wat zegde van mijne grote lochting, bloom’n, ges en nog un beetje groensels. Maar mijn jongens (kinders) help’n mij; ‘k he drij dochters en nen zeune, al getraawd... nee nee, 't is hier nie eenzoam... rondomme in mijn familie: hier in't laatste van de vier

huizekes weunt mijn zuster Adriene, gunter den houk omme weunt mijn jongste dochtre... enne doar een nichte... enne gunter... en al d'huizen stoan in de bloom’n. Kanegem es stijf schone gelegen, ze zeggen toch : ‘Vinkt stinkt, Aersele blinkt en Kanegem droagt de gounen ring’.

Kijk doar, over de meirsen bij de Neringbeke, in die tweeweunste heeft ons voadre nog geweund ... nee hij es ter niet geboren, hij kwam van de ploatse. Ons vadre es in de pokketijd ip zolder geboren in een van de vier huizekes van de ploatse, mee nog een halve deure lijk een peirstaldeure woar da ge kunt overIiggen... ze zijn al lang afgesmeten. 
Wat zegde... g'hoort geirn over den ouden tijd... maar 'k was maar twoalf joar oud als de oorlog 1914-18 uitbrak...’t is al van horen vertellen... wacht, mijn zustre Adriène is wat oudre, ze kan zij helpen.

Kende de legende van Kanegem ?  Ja ... 't doet er nie toe , 'k goa’t zegg’n lijk of ‘t ons vadre ‘t in de winteroavenden  vertelde binst da me wilder spellewirkten : 
Der was ne keer ne paster te Kanegem vermoord, en ne mersjang op toer was aldoar voorbij gekoom’n; mee un peente te vele gedronken lei hij hem langs de geskant te sloap’n. Nuí de moordenare die dat ziet, steekt dievelinge zijn bebloed mes in de mersjang zijne zak ; allee 't kost moar zo wreed zijn. Moar de garde ip zouk noar de moordenare schudt de mersjang wakkre, vindt da bebloed mes en daarmee beticht hij hem van die moord ; en de mersjang zegt altijd moar : “Ik koome van Kanegem en wete van niets."

Moar dat zeggen hielp niet en hij wierd in 't gevang te Tielt opgesloten... nui de baljuw van Tielt hoorde hem dat ook zeggen : ,,Ik koome van Kanegem en wete van niets." maar 't was al verloren gezeid ; de mersjang wierd veroordeeld om op de markt te Tielt opg'hangen te worden. Nui eer da ze de koorde toestroopten voorspelde die’n onschuldige vent aan de baljuw : ,,Dag op dag, uur

op uur, ’t noaste joare, als de klokke ip d'Halle te Tielt 's noens twoalve zal geslegen he'n, zal ui ure ook sloan." De baljuw loech doarmee, moar hij peisde der niettemin ip en die voorspellinge speelde altijd voort in zijn hoofd. Nui 't joar nadien, binst dat hij op de moart met de bal speelde sloeg de klokke d'ure ; de baljuw teldege de sloagen mee en ip de loatste twoalfde slag viel hij steendood.
En ze beweren dat het woar gebeurd es, ze toog’n ui nog de steen ip de moart te Tielt woar da de baljuw dood gestuikt es. 
In alle geval iedereen kent nog de spreuke als g’ui dom geboart : ,,Ge komt zekers van Kanegem, ge weet weeral van niets." En oardig genauft hé, die spreuke hoorde gij veel meer elders dan bij ons!
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Kantklossters aan het werk tijdens de folklorefeesten:
Margriet Holsbeke – Clara Vanparijs – Lucrèse De Schuyter – Martha Vermeulen – Irma Debel
