Grootouders in de pokkentijd.

Naar de vertellingen van Lucrèse De Schuyter
Woarover zoe'k nui best vertellen? Over pitje Ivo? Bij dat ik van niet beter wete, ons pitje Ivo De Schuyter weunde als jongman op de Moremande langs de weg naar Pouke en was temmerman van stiel : alzo een beetje prutsen en buisen aan deuren en vensters, of karweitjes doen aan karren en woagens bij de boeren. Zijn zuster Rooslie trouwde met Tieste Kennaard, een koeboerke van Ruislee, moar pitje Ivo zocht het niet verre : hij trouwde met Fiene Semetier, ook een kortweunster van aan de Moremande. Zij kwamen in een van de vier kleine huizekes - met d'halve deure - op de ploatse weun’n. Grootmoeder hielp een stuiver bijverdienen met spellewerken en als zij nui al drij jongens (=kinders) hadden braken de pokken uit. Ja jong …! De pokken waren op gang in heel de streke ... een vrezelijk besmettelijke ziekte... de drij jongens stierven korts achtereen. Pitje Ivo moest zelve zijn gestorven jongens in een bakske noagelen, en één voor één op zijn schoere noar 't kerkhof droagen en zelve begroaven.

Moar 't was daarmee niet afgelopen want ons grootmoeder deed were mee – was in verwachting - : 't huizeke was veel te vele besmet en 't vierde kindeke zou ze op zolder kopen. Voor enige steun had zij een omgekeerde stoel tegen een houten bak... zij hield zich goed gesloten tegen de omgekeerde leuning... Een vramens uit 't gebuurte deed dienst als achterwoasterigge en 't kindeke... ons voadre Stant, kwam op zolder in de slunsen terecht.

Als alles nui goed gepasseerd was riep Wieze Tiegem - gebuurvrouw - van over d'halve deure : “,Hoe es,t ? wat es't ? nun zeune ! Och smijt hem gedomme dood eer dat ie ook de pokken krijgt”.

En zeggen dat ons voadre algelijk 92 joar oud geworden es.

Ons grootmoeder heeft doarachter nog drij jongens gekocht: mijn mitje tante Leentiene, , nonkel Sarel en nonkel Alwies de jongste.

En zij douwde moar met eure voet binst dat ze spellewerkte en zong :

Pee pak het kind en steek het in de klouwf, (kloef)

De klouwf die es gebroken

En 't kind es er uitgekropen.

Pee pak het kind en geeft het pap,

't Zit te schremen onder de zoldertrap.
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